Vandaag was natuurlijk de dag van NLDOET. Op de crossbaan waren vanmorgen om 9:00
ouders van leden en scholieren bezig met allerlei werkzaamheden. Om het nieuwe seizoen
weer te kunnen starten werd er druk geveegd op het nieuwe straatwerk, de reclameborden
werden ontdaan van winterstof, en de kantine werd van top tot teen onder handen
genomen. Er lag nog erg veel blad wat weg geharkt moest worden. De scholieren van
Reggesteyn mochten zelfs op de grasmaaier van Rieks. Door het mistige weer kon de
container en het park fermé nog niet geschilderd worden. Marjon kon vandaag niet helpen,
maar heeft een supermooie lekkere taart gemaakt. Een echt NLDOET taart kosteloos
aangeboden voor de vrijwilligers van De Lochsprinters. Heel erg bedankt Marjon, het
smaakte erg lekker. Het was natuurlijk een gezellige boel onder het afdak bij de kantine
maar het werk riep weer. Zo langzamerhand kwam zelf de zon een beetje tevoorschijn.
Kleine Isa had al weken zin om te werken vandaag, uitgedost in een heuse overal was ze
druk aan het vegen en kwebbelen. Het was erg gezellig met jou erbij. De Reggesteyners zijn
natuurlijk niet zo gewend aan lichamelijk arbeid en lasten nog wel eens een pauze in. Maar
jongens jullie wisten wel van aanpakken. Dan is het alweer tijd voor de lunchpauze. Er
worden kinderen van school gehaald, die blijven natuurlijk mee eten. Juuleke kan heerlijk
koken en had 2 soorten soep gemaakt. Lekkere broodjes, poffertjes voor de kinderen,
diverse soorten drinken en beleg stonden op tafel uitgestald. ledereen liet het zich goed
smaken.

Tijd om de lunchpakketten voor morgen te maken, want dan staat de eerste wedstrijd
alweer op de agenda. Er wordt door de kinderen nog even getraind op de mooie clubfietsen.
En dan is het alweer 15:00, tijd om te stoppen. Voor iedereen is er een oorkonde met een
doosje chocola.

Morgen kan de wedstrijd beginnen, aan de vrijwilligers van vandaag zal het niet liggen.

Om 18:45 krijg ik een foto te zien van een slapende Isa, helemaal moe van een dag hard
werken.

HEEL ERG BEDANKT VOOR JULLIE INZET. HET WAS ERG GEZELLIG!



