
STRALENDE DAG NLDOET. 

Al voor 9.00 uur waren de eerste mensen op de crossbaan om de handen uit de mouwen te steken. 
Maar we beginnen natuurlijk eerst met koffie en het verdelen van de werkzaamheden. 
Dat de jeugd de toekomst heeft was te zien aan de vele kinderen die kwamen helpen. Ze waren druk 
in de weer met een sopje om de sponsorborden schoon te maken. Zelfs de achterkant werd niet 
vergeten. Rieks had zijn wagen (lees: grasmaaier met kar) volgeladen met kinderen. Vaders hadden al 
veel blad bij elkaar geblazen of geharkt. De kinderen konden alles in de kar gooien. Wat hadden ze 
een pret, ik weet niet wie er het meest genoot Rieks of de kinderen. Volgens mij is onze 70 jarige 
Rieks op zoek naar iemand die van hem het grasmaaien over kan nemen, want alle kinderen 
mochten de zitmaaier proberen. Ook de kantine en EHBO container werd blinkend schoon gepoetst. 
Het hek langs de baan werd verankerd in de grond. Stoffig werk hè Tom, maar die jas kan wel weer in 
de was hoor. Volgens mij dacht Bas dat de regen vandaag met bakken uit de lucht zou vallen, hij 
kwam namelijk in een regenpak naar de crossbaan. Oh, je gaat met de hoge druk reiniger aan het 
werk;) Andere werkzaamheden die gedaan zijn, de goot onderaan de startheuvel legen, graskanten 
afsteken, straatwerk vegen, spandraad geplaatst op het finishbord, verven, enz. enz.  
Dan klinkt de bel voor de koffiepauze. Van alle kanten komen de harde werkers tevoorschijn. Marjon 
en Daniëlle hadden zich gisteren al uitgesloofd in de keuken, en zodoende konden wij ons tegoed 
doen aan verschillende zoetigheden. Het was een gezellige boel voor de kantine in de zon. Maar het 
werk roept weer, en iedereen gaat verder waar hij/zij mee bezig was. 
Adri mocht als EHBO-er de knie van Joppe nog even onder handen nemen. Au, dat deed zeer. 
Dan is het alweer tijd voor de lunchpauze. Schuurs Montage & Installatietechniek zorgde dat er voor 
iedereen kroketten en frikandellen kwamen. Juuleke had net als vorig jaar weer voor een pan soep 
gezorgd. Dit alles aangevuld met lekkere broodjes, diverse soorten drinken en beleg. Iedereen liet 
het zich goed smaken.  
De laatste lootjes, de meeste werkzaamheden zijn klaar. Dat is maar goed ook want de vermoeidheid 
begint toe te slaan. Tijd om het gereedschap op te ruimen. 
Er wordt nog geloot om de t shirts van NLDOET. Maud, Niek en Renzo zijn de gelukkige winnaars. 
Nog even een laatste glaasje drinken. Genietend kijkt iedereen om zich heen, wat ziet het er weer 
netjes uit. 
Als dank voor de inzet zijn er voor de kinderen chocolade paashazen en voor de ouders een doosje 
Merci. Maud verheugd zich op een diploma, maar helaas zijn er die dit jaar niet.  
 
Adri, Alexander, Bas, Chris, Daniëlle, Dean, Ellen, Gerko, Gert Jan, Han, Henri, Isa, Joppe, Juuleke, 
Marion, Maud, Niek, Nolan, Paul, Renzo, Rieks, Sem, Sem, Thico en Tom heel erg bedankt voor jullie 
inzet vandaag.  
Te zien aan de foto’s, gemaakt door Chris, denk ik dat we weer kunnen spreken van een geslaagd 
NLDOET! 
 
Verslag door Ellen van Heun. 
 
 
 
 


