Scholencross dag 1- dinsdag 13 september

De eerste dag van de scholencross werd dinsdag 13 september verreden. Vanaf een uurtje of half 6
begonnen de deelnemers langzaam het terrein van de Lochsprinters binnen de druppelen. Sommigen
erg enthousiast, nauwelijks kunnen wachten tot het eerste trainingsrondje zou beginnen, anderen
wat zenuwachtig en afwachtend omdat het stiekem toch wel erg spannend is.

Vooral voor de kleinste rijdertjes waren sommige bulten toch wel erg hoog. Maar gelukkig stonden er
veel hulpvaardige mensen langs de baan om een duwtje in de rug te geven.

Nadat alle rijders waren voorzien van een stuurbordnummer, een helm en sommigen zelfs nog even
weer huiswaarts waren geweest om toch een shirt met lange mouw op te halen, kon de wedstrijd om
18.30 uur van start gaan.

De rijders waren ingedeeld naar de bassisschoolgroep waarin ze zitten, te beginnen met de jongste
rijders. Er werden 3 manches verreden deze avond. Het was een echte strijd op de baan om toch
maar zo snel mogelijk de finishlijn te passeren. Dit resulteerde helaas soms ook in een flinke valpartij.

Er zaten ware natuurtalenten tussen de niet-Lochsprinters, maar ook de rijders van de club zetten
hun beste beentje ( eh...wiel) voor om een zo goed mogelijk resultaat neer te zetten voor hun
school.

De tussenstand na deze eerste avond is als volgt:

De es 15

Rietslenke 15

Wingerd 21
Veenbrug 22
Marijke 23
Meander 28
Triangel 39
De ark 43
Barbier 44
Peppel 52
Bongerd 53
Op weg 62
Beatrix 64

Sebastianus 68

Volgende week dinsdag wordt de tweede en beslissende avond gereden. Zal De Es de winnaar
worden? Of toch weer De Rietslenke? Of misschien gaat er toch nog een andere school met de eerste
plaats strijken. We zullen het zien...En voor alle papa’s, mama’s, opa’s, oma’s én natuurlijk de
leerkrachten van alle scholen; © Aanmoedigen helpt!!!



